


Maandag 30 maart, 19.45 uur
Bezinningsmoment

Vrijdag 3 april, 19.30 uur
Kerkdienst Goede Vrijdag

Zondag 5 april, .30 en 18.30 uur
Kerkdiensten Eerste Paasdag

Maandag 6 april, 9.30 uur
Kerkdienst Tweede Paasdag

Online meekijken kan via www.hervormdnieuwland.nl



Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het
graf. Ze hadden de olie bij zich die ze klaargemaakt hadden.
Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen
voor het graf weggerold was. Ze gingen naar binnen. Maar
het lichaam van de Heere Jezus lag er niet. De vrouwen
schrokken vreselijk. Plotseling stonden er twee engelen bij
hen, in stralende kleren. De vrouwen waren zo bang, dat ze
niet naar hen durfden te kijken. De engelen zeiden: ‘Waarom
zoeken jullie een levende Man in een graf? Jezus is hier niet.
Hij is opgestaan uit de dood. Weten jullie nog wat Hij in
Galilea gezegd heeft? Hij zei: ‘lk, de Mensenzoon, zal door
slechte mensen gevangengenomen worden. Ze zullen Mij aan

het kruis laten sterven. Maar drie dagen later zal Ik opstaan
uit de dood.”

Door het geloof mogen wij delen in Gods liefde.

Paulus, een volgeling van Jezus, schrijft hier later over:

Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus
Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel Hij van ons houdt.
En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen
machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel.
Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we
nu leven of sterven:

God houdt van ons!

Dit kun je lezen in de Bijbel, in de boeken
Lukas 24:1-7 en Romeinen 8:38-39
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U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
©Sela

Doorpraten over de betekenis van Pasen?
Neem contact op met dominee Jongejan:
0183-745984 of predikantehervormdnieuwland.nl



